
Verslag 5-daagse wandeluitstap naar Wemeldinge 

Wemeldinge, onze bestemming, ligt aan de Oosterschelde op het Zeeuwse schiereiland Zuid Beveland. 

Buurdorp is hét mossel-, kree�- én oesterdorp Yerzeke (Ierzeke zoals ze het ons leerden uitspreken en dus niet Ierzéke of 

Jerzeke), maar je hebt hier ook kleine dorpjes met zo’n typische Hollandse namen als Ka+endijke, Kloe,nge, Biezelinge, 

Schore, ’s Heer Abskerke, ’s Heer Hendrikskinderen.... 

Donderdag 24 april 2025 : We zijn een beetje verbouwereerd als we aankomen. Héél het dorp is kleurrijk versierd met 

lampjes en vlaggetjes, uiteraard hoofdzakelijk alles in oranje. Mooie manier om ons welkom te heten, maar dat hadden 

ze nu ook weer niet hoeven doen voor ons, maar het is wel leuk.        

 

21 Eureka’s (normaal 23 maar onze voorzi+er en zijn echtgenote hebben jammer genoeg moeten a9aken wegens 

dringende redenen) verzamelen om 12.00 in het Enjoy Strandhotel en krijgen een lunch aangeboden : een lekkere tas 

soep en een broodje kroket (typisch Hollands hé). Eens de inwendige mens versterkt, maken we ons om 13.00 klaar voor 

een verkenningstocht van 7 km doorheen Wemeldinge. En wat blijkt : de 

dorpsversieringen zijn er (natuurlijk) niet voor ons maar omdat Nederland 

op zaterdag Koningsdag viert. En we maken het de volgende dagen echt 

mee, je kan er gewoon niet naast kijken : Oranjegekte in het kwadraat! Wij 

nuchtere Belgen snappen daar niets van. Na het lekkere avondeten is er 

een leuke avondwandeling voorzien van een drietal kilometer met Joost 

als gids, geweldige Hollander zoals men zegt met een vlo+e uitleg. Nu 

komt de verlich,ng volledig tot zijn recht. Spij,g genoeg begint het te 

regenen, maar dat kan de pret niet drukken. Na de wandeling gezellig 

samenzi+en en genieten van de lekkere gra,s drankjes. 

Vrijdag 25 april : De regen van gisteravond is verdwenen en het wordt een stralende zonnige dag. Na een heerlijk ontbijt 

wordt er om 10h met de ganse groep vertrokken rich,ng Kapelle. Om iets na 12, na ongeveer 7 km wordt er wat 

gedronken in Kapelle en wordt het ’s morgens gemaakte lunchpakket verorberd. Daarna wandelen we terug naar 

Wemeldinge waar we om iets voor drie en na 15 km totaal aankomen. Sommigen gaan dan nog wat fietsen, anderen 

gaan op de dijk wandelen. Om 18.00 is er weer lekker avondeten en om 20.00 is er een bierproeverij mét jawel (en dat in 

Nederland!) bijna uitsluitend Belgische bieren. 

Zaterdag 26 april : er zijn inderdaad ook enkele leden die hun fietsen hebben meegebracht en na het ontbijt gaan zij 

fietsen langs de Ooster- en de Westerschelde (72 km). Onze regel is immers : iedereen is vrij om te doen wat ie wil. 

Wandelen, fietsen, genieten... maakt niet uit. Alles kan, niets moet. De rest wandelt langs de oevers van de 

Oosterschelde naar Ka+endijke. 7 wandelaars keren van daar terug naar Wemeldinge met 12,5 km totaal vandaag op de 

teller, 11 Eureka’s maken in Ka+endijke nog een extra rondje, goed voor 19 km totaal. Namiddag om 14.00 is er ter ere 

van Koningsdag een optocht door Wemeldinge waaraan alle verenigingen van het dorp deelnemen. En wij nuchtere 



Belgen kunnen weer genieten van die gekke Hollanders. ’s Avonds na het diner is er in het hotel een dansavond met live 

muziek : een one man entertainer zingt en speelt oude en nieuwe liedjes op zijn gitaar. Ondertussen worden er 

natuurlijk, ook zoals de andere dagen volop gezelschapsspelletjes gespeeld zoals uno, rummikub enz. 

Zondag 27 april : Vandaag wandelt de groep naar 

Kloe,nge waar we rond 12.00 ons lunchpakket in de 

vrije natuur verwerken. Vandaar gaan er enkelen 

naar Goes om later met de auto terug te keren, 

sommigen maken nog een klein ommetje. Het gros 

van de groep arriveert terug in Wemeldinge met een 

dikke 18 kilometer op de teller. Na het avondeten is 

het Bingo avond, amusement verzekerd en twéé van 

de zes prijzen voor ondergetekende. 

Maandag 28 april : Na het ontbijt worden de koffers in de auto’s geladen, jammer maar de vakan,e is voorbij. Sommigen 

gaan naar huis gaan, enkelen gaan nog fietsen, anderen gaan nog wat wandelen in Wemeldinge. Wijzelf gingen naar 

Vlissingen om nog wat te wandelen en te windowschoppen. De terugtocht naar huis was echter voor velen een domper 

met veel fileleed en in plaats van een normale reis,jd van 1.45 werd het 03.00 uur rijden. Maar we kwamen allen veilig 

terug thuis met een koffer vol mooie herinneringen. 

Slotbeschouwing : ons verblijf in Wemeldinge werd een zéér geslaagde wandelvijfdaagse, goed hotel, goed eten, mooie 

natuur, zeer goed gezelschap en zeer goed weer. Ons hoor je niet klagen. Maar je kent het gezegde hé : je krijgt wat je 

verdient! Dus voor herhaling vatbaar. We staan al te popelen voor de wandelvijfdaagse in het najaar. Wij zijn weer van 

de par,j. 

Verslag van onze wandelende reporter ter plaatse : Guido Meers. 


